
 

 

 

 

 

Woordje van de voorzitter 

 

De laatste maanden gingen als een sneltrein.   

In augustus hadden we nog enkele intensieve repetities… September werd nog wat intenser 

door de doorlopen en dan was het in oktober tijd voor de generale week en de voorstellingen. 

 

Het was een megatof parcours met 28 enthousiaste kids, geëngageerd bestuur en 

enthousiaste ouders/familieleden. 

 

Dit is dan ook de laatste nieuwsbrief over ‘Een Kleurrijke Start’.  Bedankt aan allen! 

 

Loth Delaere, voorzitter 

 

 



 

 

Drukke zomerbezigheden 

Terwijl de kindercast en het bestuur even rust namen in de zomer, zat het naaiteam niet stil.  

Enkele enthousiast oma’s, mama’s en tante maakten samen prachtige Dumpypakken.  Dank 

jullie wel dames om hiervoor de tijd te voorzien! 

 

 

 

 

Repetities in augustus 

Na een zomerstop werden de repetities tijdens de laatste week van de zomervakantie 

opnieuw opgestart!   

Drie repetitiedagen in het Gildhof, zodat we alles steeds meer in het juiste kader konden 

opvoeren.  Er was nog werk, maar we zagen ook een grote evolutie en merkten dat de meeste 

kids thuis geoefend hadden. 

Het leukste moment was toen ons naaiteam de Dumpypakken en Grolkostuum kwam 

afwerken.  Zij maakten de pakken op juiste lengte en brachten de hoepels erin. Het bleek een 

pittig klusje, want ook enkele mannen moesten hun spierkracht gebruiken!  Het plezier spatte 

van scène toen de kids deze voor de eerste keer aandeden! 



 

 

 

 

De mama van Berre zorgde voor een verfrissend ijsje!  Iets wat welkom was! 

 



 

 

De laatste repetitiemaand 

September werd de laatste repetitiemaand. Een maand met werken op kleine details, stop 

and go’s, wissels… De grime kwam ook langs om die transformaties te oefenen.  De druk werd 

dus opgevoerd.   

Dat zorgde voor een portie gezonde spanning! 

We maakten ook enkele leuke foto’s om die te kunnen posten op de sociale media. 

Ondertussen schoot het decorteam in actie om de laatste hand te leggen aan het nodige 

materiaal!  Iets wat vlotjes verliep. 

 

Generale week 

De maandag van de generale week was het tijd om de micro’s te passen, testen, alle materiaal 

klaar te leggen! 

Dinsdag was het tijd voor de eerste generale.  Vanuit het bestuur hadden we verwacht dat 

we het soms nog even stil moesten leggen, maar alle puzzelstukjes vielen goed.  Het licht, 

geluid, muziek, grime, zang…  

Na een rustdag op woensdag, volgde een tweede generale op donderdag.  Ook hier liep alles 

vlotjes.  Natuurlijk waren er nog enkele zaken die niet helemaal liepen zoals het moest, maar 

niets onvoorziens. 

Dank aan de fotografen die tijdens de generales alles vastlegden! 

Dus we waren klaar voor de voorstellingen. 

Tijdens de generale week schoten ook enkele ouders in gang om de inkom van het Gildhof 

aan te kleden.  Met veel precieze en een grote inzet toverden ze alles om. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 voorstellingen 

Dan was het zo ver!  Meer dan een jaar repeteren, meer dan 2 jaar voorbereiden…  

‘Een Kleurrijke Start’ werd vol enthousiame opgevoerd.  Wat straalden deze kids!  Alle 28!   

Een extra dank je wel aan alle medewerkers achter de schermen.  Enthousiaste ouders, 

familieleden, het grimeteam, de mama’s die zorgden voor de kapsels, inkomteam, catering… 

Zonder jullie inzet en hulp konden we de kinderen niet zo laten stralen.  

 

  

 

 

 



 

 

 

Als laatste… 

 

Als laatste richt ik me graag nog tot de 28 enthousiaste kids.   

Tijdens de audities keken we wie in welke rol paste.  Durf en inzet was het belangrijkste en 

wat zijn we trots op jullie durf en inzet!   

Elk kind die weerhouden werd, kreeg één van de rollen toebedeeld.  Een rol waarvan we 

zeker waren dat het gekozen kind deze kon neerzetten.  Sommigen hadden eens extra duwtje 

of tijd nodig om zich deze helemaal eigen te maken, maar elk van jullie nam de rol vast en 

ging ervoor!   

Musicalkids is een vereniging die elk kind de kans wil geven om met eigen talenten en 

grenzen te werken.  We weten dat elk kind die talenten zal gebruiken, maar ook dat elk kind 

dromen heeft… Ons doel was dan ook niet om 1 of meerdere kinderen op een schavotje te 

zetten, maar om elk kind uit te dagen in zijn kunnen binnen de rollen die er zijn.  Kinderen die 

ervaring hebben laten samenwerken met kinderen die hun eerste stapjes zetten… met een 

vleugje van eigen talenten en uitdagingen, is voor ons het perfecte recept om te leren 

vertrouwen, rekenen en werken met elkaar.  Want een musical maak je niet alleen!   

Wat heeft ieder grenzen verlegd.  We zijn ervan overtuigd dat jullie herinneringen voor het 

leven hebben, jullie getoond hebben wat jullie kunnen… Geleerd hebben om samen te werken, 

elkaar te aanvaarden, te stimuleren, leren teksten vanbuiten (te moeten) leren, te zingen, die 

benen te gebruiken, groots te spelen, je in te leven in een rol, niet te lachen…   

Wij genoten van jullie!  Bedankt allemaal! 

 

 

 

 

De jarigen van juli en augustus 

Cedric Demuynck: 8 juli (12 jaar) 

Yaren Dagyaran: 8 augustus (9 jaar) 



 

 

 

Yo! 

 

Ik ben Cedric en ik woon in Oostrozebeke 

Ik werd deze zomer 12 jaar en startte in september in het VTI van Tielt.   

Later wil ik graag houtbewerker worden.  Gamen kan ik goed. 

Ik word, net als mijn karakter Bobby, blij van dieren. 

Mij omschrijf je best als verward, goedlachs en speels. 

 

Ik kan elke dag macaroni eten.  Spinnen en kwallen zie ik liever niet in mijn buurt 
en aan huiswerk heb ik een hekel! 

 

In de musical ben ik Bobby en Beetje.  Mijn lievelingskleur in de musical is rood, 
maar eigenlijk verkies ik zwart! 

Mijn hoop voor de musicaltijd was dat het tof werd en dat de voorstellingen een 
schot in de roos zijn (en dat waren ze)! 

 

Cedric 



 

 

November 2024 

Hoi hoi, 

 

Ik ben Yaren, Yarentje voor de vrienden en zit in het 4e leerjaar van de Heilige 
Familie in Tielt.  Ik werd deze zomer 9 jaar. 

Later zou ik graag logopidiste worden.  Zingen is iets wat ik graag doe en kan.   

Mocht ik een superkracht kunnen kiezen, dan zou ik graag onzichtbaar kunnen 
worden.  Een ideale vrije dag is als ik lekker languit in de zetel kan liggen terwijl ik 

tv kijk. 

 

Mijn favoriete boek is ‘Dolfje Weerwolfje’ en ik eet heel graag spaghetti.  Voor 
bijen heb ik schrik, aan muggen heb ik een hekel en schotel me geen spruiten voor! 

 

In de musical ben ik Anna en aatje.  Mijn musicalkleur is rood, maar eigenlijk 
verkies ik paar! 

Ik vond het heel leuk dat ik nieuwe vrienden heb gemaakt en hoop dat we, nu de 
musical achter de rug is, contact blijven houden.  Ik leerde alvast veel bij rond 

zingen en acteren! 

 

Zotte groetjes, 

Yaren 


